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Een weg door je hart
door Arie van der Stoep

Er loopt een weg door je hart. Over die weg trekken allerlei ‘reizigers’: vermoedens, ideeén,
fantasieén, gevoelens, plannen. En ze brengen iets bij je teweeg: daden, uitspraken, houdingen,
beslissingen.

Die ‘reizigers’ komen ergens vandaan. Vanuit de wereld van God of vanuit die van de satan. Door
inspiratie komen ze tot leven. En ze zijn ergens op gericht.

Want er is een strijd gaande om ons hart, elke dag. (1) Wie zal erover regeren? Wie zal invloed
uitoefenen op wat jij denkt, voelt, zegt, doet? Wie zal bepalen welke persoon je bent en wat je leven
voortbrengt?

‘Appel’

God wil je hart vullen met goede dingen. Maar de vijand, de satan, ligt voortdurend op de loer om de
heerschappij over te nemen en je tot het kwade, het negatieve te brengen.

Wat willen we: meer van God in ons hart of meer van de satan? Dat is de keuze!

Denk niet: 'Het valt wel mee!” Wij hebben net zo goed als Adam en Eva van de ‘appel’ gegeten van de
kennis van goed en kwaad. (2) Ook wij kennen dus het goede én het kwade. En we weten dat dit laatste
0-zo-dichtbij is. Daarom nog eens: Wie of wat mag er gaan over de weg van je hart?

Van kracht tot kracht

Psalm 84: 6 juicht: Welzalig (= diep gelukkig, heil voor - AvdS) de mensen ... in wier hart de gebaande
wegen zijn (= in wier hart wegen zijn die zijn voorbereid voor God, om daarlangs te trekken - AvdS). (3)
God prijst hen gelukkig. Geen wonder! Zo'n weg voor Hem in je hart leidt namelijk naar een steeds
diepere relatie met Hem (lees die psalm maar!).

En er worden nog twee prachtige gevolgen genoemd, wanneer God langs die weg in hun hart kan
trekken. Zij zullen namelijk een zegen voor hun omgeving zijn, overal waar zij zich bevinden! 4) En zij ...
gaan voort van kracht tot kracht (= voortdurend werkt de kracht van God in hun leven - AvdS) en
verschijnen (daardoor! - AvdS) voor God in Sion. (5)

De overwinning vieren

Zie je dit laatste? Zij bereiken het einddoel, de plaats waar God woont! In de persoon van Jezus zullen
ze Hem persoonlijk ontmoeten. Hij zal komen en zijn heerschappij vestigen op aarde. Hij zal regeren
vanuit Sion en zij zullen met Hem samen de overwinning over het kwade vieren (6) en een glorieuze

toekomst tegemoet gaan. (7)

Wat een geluk, als in je hart een gebaande weg voor God is!

Uit de Bijbel:



(1) Matteiis 16:23.
Doch Hij (= Jezus - AvdS) keerde zich om en zei tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; je bent voor Mij een
aanstoot, want je bent niet bedacht op de dingen van God, maar op die van de mensen.

(2) Genesis 2:17.

Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zullen jullie niet eten, want ten dage, dat
Jullie daarvan eten, zullen jullie voorzeker sterven (= voor eeuwig van de gemeenschap met God
afgesneden worden - AvdS).

3) Psalm 84:6.
Welzalig de mensen wier sterkte in U s,
in wier hart de gebaande wegen zijn.

4) Psalm 84:7.
Als zij trekken door een dal van balsemstruiken (= een plaats van dorheid en verdriet - AvdS),
maken zij het tot een oord van bronnen (= een plaats waar leven en vreugde is - AvdS); ...

(5) Psalm 84:8.
Zij gaan voort van kracht tot kracht
en verschijnen voor God in Sion.

(6) Jesaja 25:6.

En de Heer van de heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen
aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: ... Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natién
omsluiert, en de bedekking, waarmee alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, ...
En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit
is de Heer, op wie wij hoopten: laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft.

(7) Openbaring 5:9b-10.

... U (= Jezus, het 'Lam van God' - AvdS) bent geslacht en U hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed,
uit elke stam en taal en volk en natie; en U hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot
priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.
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